
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chirokrantje 

 Naam: 

Afdeling: Kiekeboe – Speelclub – Rakwi  

Tito – Keti - Aspi 



Voorwoord 
 

Beste Chirovrienden, ouders en sympathisanten, 

Een nieuw Chirojaar staat weer voor de deur! De zomervakantie 

ligt intussen achter ons, maar we kijken nog met een grote 

glimlach terug op ons geweldig Chirokamp. Wat hebben we 

samen genoten van het spelen, zingen en ravotten. Het was een 

week vol onvergetelijke momenten die ons nog lang zullen 

bijblijven. 

Met die mooie herinneringen in ons achterhoofd kijken we ernaar 

uit om opnieuw te starten. Met frisse energie en een flinke portie 

enthousiasme staan wij als leiding klaar om er samen met jullie een 

fantastisch jaar van te maken. 

We hopen jullie allemaal snel terug te zien op onze Chiro, zodat 

we samen opnieuw kunnen lachen, spelen en nieuwe 

herinneringen maken. Laat dit Chirokrantje alvast een 

voorsmaakje zijn van alles wat er op ons pad komt. Je vindt hier 

een verslag van kamp, uitleg over de start van het nieuwe jaar, 

maar ook zo als altijd leuke kleurplaten, grappige mopjes, de wist-

je-datjes en zeker heel belangrijk: de nieuwe datums van de Chiro. 

  

Tot snel op Wauberg! 

 

De leiding 

 

 

 

 

 

 

 



Bivak Tessenderlo 2025 
Op 11 juli was het eindelijk zover: leiding, kokkies én de oudste leden 

vertrokken samen naar Tessenderlo om onze bivakplaats klaar te maken. 

Tenten werden opgezet, het terrein werd ingericht en er werd al flink wat 

gelachen en gezweet. Gelukkig zorgden de kokkies na dat harde werk 

voor heerlijke bicky’s, de perfecte start van ons kamp! 

Op 12 juli, kwamen ook de Speelclubs en Rakwi’s aan. Zij richtten zich 

gezellig in binnen hun slaapruimtes en konden meteen meegenieten van 

de echte kampvibes. Nog vóór de bezoekdag was het tijd voor de 

traditionele leidingsovername. De Keti’s en Aspi’s namen het roer voor 

één dag volledig over en zorgden voor een programma vol plezier. Ze 

bewezen stuk voor stuk dat ze klaarstaan om ooit zelf leiding te worden. 

Dikke merci toppers! Enkele dagen later, tijdens de bezoekdag, 

vervoegden de Kiekeboes de groep en was ons bivak helemaal 

compleet. 

Een van de hoogtepunten van dit jaar was onze uitstap naar de Paalse 

Plas. Jong en oud genoten samen van waterpret, zandkastelen en een 

dag vol zon en vriendschap. Verder vulden de dagen zich met 

knotsgekke spelen, onze dagelijkse kampdans en de toneeltjes binnen 

het thema “Chiro Highschool”. Elke avond was een feest van 

herkenning, lachen en spanning. 

Op de laatste dag pakten we uit met een reuzegroot groepsspel en een 

heerlijke BBQ. Daarna volgde het traditionele kampvuur: zingen, 

cadeautjes uitdelen en genieten van het samenzijn. Een warm en 

onvergetelijk moment waar we allemaal nog vaak aan zullen 

terugdenken. Om 22 uur vertrokken dan helaas de Kiekeboes, 

Speelclubs en Rakwi’s al naar huis. 

Op 21 juli zat het er jammer genoeg weer op. Samen met de Tito’s, Keti’s 

en Aspi’s, werd de  kampplaats afgebroken, de camion ingeladen en 

moe maar gelukkig keerden we terug naar de Wauberg. Met een rugzak 

vol mooie herinneringen sloten we een fantastisch bivak af. 

Bedankt aan iedereen – leden, leiding, kokkies en ouders – die 

meegeholpen heeft om van dit kamp een topper te maken.      

 

Tot volgend jaar!  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat is Chiro? 
 

Wat is Chiro? Er zijn velen die lang moeten nadenken voor ze op 

deze vraag een antwoord vinden. Het is helemaal geen 

gemakkelijke vraag. Want Chiro, dat wil zoveel zeggen!  

Chiro is samen spelen, praten, plezier maken, op bivak gaan, eten, 

dansen, zingen, verdriet delen, luisteren , gek doen en ja, soms ook 

wel eens ruzie maken…  

Het belangrijkste aan Chiro is samenzijn met andere mensen. 

Verschillende karakters, afkomsten , leeftijden, interesses, … 

vormen één hechte groep. Die groep bereikt onwaarschijnlijk veel 

mooie dingen. Samen sterk, da’s waarvoor Chiro staat. 

Een vriendschapsband bouw je op. Een heel jaar lang, met vallen 

en opstaan. De Chiro organiseert wekelijkse activiteiten om 

kinderen bij elkaar te brengen. We maken tochten, doen 

bosspelen, hevige spelen, gespreksspelen en nog zoveel meer!  

Is dat allemaal altijd even gemakkelijk? Helemaal niet. Maar er 

volgen wel de mooiste momenten en herinneringen uit. Met z’n 

allen streven we naar een prachtresultaat: een groep waarin 

iedereen zich thuis voelt en zich op elk moment super hard 

amuseert!  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Bedankt aan de ouders voor het vertrouwen, om je dierbaarste 

bezit 10 dagen met ons mee te geven.  

Bedankt aan Robin, Andy en Toon voor onze kampcamion.  

Bedankt aan de kokkies voor het heerlijke eten deze 10 dagen, 

maar ook om die gezellige huislijke sfeer te creëren.  

Bedankt aan de leden om 10 dagen alles te geven, goed mee te 

spelen, sfeer te brengen, …  

Bedankt aan alle ouders die op de bezoekdag heerlijk gebak 

voorzien hebben.  

En natuurlijk bedankt aan de leiding, om niet alleen deze 10 

dagen, maar het hele Chirojaar alles te geven, spellen te maken, 

leden op te vangen, geld in te zamelen en nog zo veel meer! 

 

 

 

 

  



Chiro is… 

…Spelen om het spel,  

…Verbondenheid,  

…Een deel van jezelf,  

…Voor iedereen 

…Voor altijd. 

 

Leiding worden… 

…Is groeien. 

 

Leiding zijn… 

…Is spel verzinnen en niet om te winnen,  

…Is creatief en zot,  

…Is vrolijk, ernstig en tof,  

…Is talenten ontdekken  

en uitdagingen zoeken,  

…Is dromen en doen, 

vinden en verder zoeken. 

…Is nooit ophouden met leren van leden 

en leiding, van vallen en proberen.  

 

Leiding zijn… 

…Is de wereld in beweging en vervoering 

brengen, 

…Is elke dag een portie verwondering, 

…Is altijd een beetje kind blijven, 

…Is thuiskomen in de ploeg 

en uitwaaien op bivak, 

…Is ruimte voor alle kinderen en dat 

waarmaken,  

… Is ervoor zorgen dat iedereen mag 

meedoen en daar samen voluit voor 

gaan.  

 

Chiro is… 

…Stil en luid, in vreugde en verdriet, 

anders en gelijk, 

…Vriendschap en vertrouwen.  

 

Chiro zit vanbinnen 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag van de Jeugdbeweging 
 

Dit jaar is het op 17 oktober Dag van de Jeugdbeweging! Een dag 

waarop we tonen hoe trots we zijn op onze jeugdbeweging! Dag 

van de Jeugdbeweging is een moment van samenhorigheid, over 

de jeugdbewegingsgrenzen heen. Maar het is ook vooral een dag 

vol plezier, spel en feest.  

Laat je trotse jeugdbeweginghart kloppen en zorg ervoor dat 

iedereen ziet waarom het zo geweldig is om bij de Chiro te zijn! 

Om te tonen dat we van Chiro Wauberg zijn, gaan we allemaal 

onze chirokleren aandoen! Als je die aanhebt kan je ‘s morgens 

aan de kerk van Wauberg of Linde ontbijt krijgen. Leiding van de 

Chiro zal aan de kerk van Wauberg staan!  

Als jullie leuke foto’s maken in jullie chirokleren mag je die altijd 

doorsturen naar je leiding!  

Samen maken we van deze dag een knalfeest, want 

jeugdbeweging, dat zijn wij!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarthema 
 

Ook dit jaar hebben we een nieuw jaarthema. 

Het jaarthema van werkjaar 2025-2026 is: ‘Chiro, 

da’s lekker’! Dit jaarthema staat in teken van 

Chiro en eten want samen eten in de Chiro 

brengt ons samen! Denk hierbij aan gezellig 

samen koken voor een vergadering met de leidingsploeg, een 

kiekeboe dat uitkijkt naar het vieruurtje, de aspi’s die samen koken 

op hun tweedaagse of die vijfde maaltijd op kamp waar je even 

kan uit te blazen en ventileren over je dag. Welke maaltijd of welk 

moment het ook is, het brengt je leden en leiding van je groep 

samen op een ontspannende manier. 

Bij een nieuw jaarthema hoort een nieuw jaarthemalied. Ook dit 

jaar hebben we weer een knaller van jewelste gebaseerd op 

hetgeen dat echt smaakt, namelijk de Chiro! We zijn er zeker van 

dat jullie weer een jaar uit jullie dak kunnen gaan met deze schijf! 

 

Dit jaar draait alles rond eten. Denk bijvoorbeeld aan de leiding 

die voor elke vergadering samen eet en vertellen over hun week. 

Gezelligheid gegarandeerd! Of een speelclub die vanaf het 

middageten al uitkijkt naar het avondeten en dan ook 3 keer gaat 

bijhalen omdat de kookploeg zo lekker gekookt heeft! De tito’s die 

nooit meer gaan vergeten dat ze voor de eerste keer zelf 

pannenkoeken gebakken hebben op een zelfgemaakt vuurtje… 

je staat er niet direct bij stil maar eten kan voor veel gezellige, 

leuke of mooie momenten zorgen binnen de Chiro! 

Je kan het nummer beluisteren op de Chirospotify. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ik ben Ward Joosten en dit is mijn 4de jaar 

leiding! Ik ben afgestudeerd als journalist en wil 

nog verder studeren. Naast de Chiro speel ik 

ook nog saxofoon bij de Harmonie van Peer. 
Ik heb keiveel goesting in het chirojaar!! Het 

wordt opnieuw geweldig! 

Als je vragen hebt kan je me altijd bereiken op 

het nummer: +32 491 88 04 90   

Taak: hoofdleiding 

 

Hey! 

Ik ben Wout, Wout Maesen. Ik heb weer zin 

om voor leuke zondag namiddagen en een 

super tof Chiro kamp te zorgen. Dus zorg 

maar dat je aanwezig bent zodat jullie niks 

missen.  Je kan me bereiken op het nummer 

0471136299. 

 Taak: hoofdleiding 

 

 Hoi hoi!  

Ik ben Bouke Fransen ik ben 19 jaar en dit jaar 

is mijn eerste jaar als hoofdleiding. Ik vind het 

spannend maar ik heb er super veel zin in! Ik 

studeer sociaal werk aan de UCLL in Leuven. 

Als er iets is dan kan je me altijd bereiken op 

mijn telefoonnummer: 0493052325  

 Tot op de Chiro!! 

 Taak: hoofdleiding 

 

De leidingsverdeling 



 

 

Hoi piepeloi! Mijn naam is Siebe Gabriëls. Ik 

ben professioneel lolbroek en altijd te vinden 

op de Chiro. Ik ben bereikbaar op het 

nummer 0499912484. Tot op de Chiro! 

Taak: Kachelverantwoordelijke 

 

 

 

  Hey! 

Ik ben Tom Schildermans, ik ben 24 jaar 

en ben net afgestudeerd als master in de 

Biomedische Wetenschappen.  Dit wordt 

mijn zevende jaar als leiding en ik heb er 

opnieuw superveel zin in! Als je me wilt 

bereiken kan dat altijd op het nummer 

0493 49 60 58. 

Taak: financieel- en pofverantwoordelijke 

 

Hoihoi! 

Mijn naam is Rune Schepers, ik ben 21 

jaar en ik studeer voor leerkracht 

secundair voor de vakken Nederlands & 

economie aan UCLL. Dit wordt mijn 4de 

jaar leiding en ik heb er alvast zin in. Je 

kan me altijd bereiken op het nummer 

0483 00 47 82. 

Taak: Social media verantwoordelijke 

 



 

Ik ben Giel Broekx. Ik ben 23 jaar en werk 

bij Elmech Services . Als je me niet op de 

Chiro vindt sta ik op het basketbalveld. Ik 

hoop dat ik jullie dit jaar weer veel leuke 

namiddagen kan bezorgen zoals ik deze 

zelf altijd heb gehad als lid. Je kan me 

bereiken op het nummer 0499762964  

Taak: afvalverantwoordelijke 

 

 

 

 Heyy Ik ben Franne en ik ben 18jaar! 

Dit wordt mijn tweede jaar als leiding en 

ik heb er weer super veel zin in!!  

Ik ga vanaf dit jaar ergotherapie 

studeren in Antwerpen :) 

Je kan me altijd bereiken op:  

04 68 40 90 69 

Taak: materiaalmeester 

 

 

 Heey!  

Ik ben Kato Vanbuel, 20 jaar. Dit is   mijn   

vierde jaar leiding en heb er weer super 

veel zin in!! Als je me nodig hebt, kan je 

me bereiken op het nummer 0479374925. 

Groetjesss xxx 

 Taak: Pof- en    

financieelverantwoordelijke 

 



 

Hey 

Ik heb geleerd dat mijn naam Thiebe 
Agten is en wat ik nog meer aan het leren 

ben is podium en eventtechnieken aan het 

Ritcs in Brussel. 

Ik heb er super veel zin in dus hopelijk jullie 

ook! 

Moest je mij willen bereiken kan dat via 

Facebook, Instagram, Tinder, TikTok, gmail, 

skype of mijn gsm nummer: 0489009272 

Taak: orde meester 

 

Hallo, 

Ik ben Jacob Lenaerts ik ben 23 jaar. 

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in 

als ik! 

Taak: Website verantwoordelijke 

 

 

 

Hey, mijn naam is Lucas Lenaerts, ik ben 

21 jaar en studeer architectuur. Naast de 

Chiro heb ik ook nog andere hobby’s 

zoals voetballen. Dit is mijn 4de jaar leiding 

en ik heb er super veel zin in! Als je mij wilt 

bereiken kan dit op het nummer 

0484244163 

Taak: vieruurtje-verantwoordelijke 

 



 

HalloHallo!!  

Ik ben Eline Van Oppen en ben 19 jaar. Ik 

zit al 14 jaar bij de Chiro en dit is mijn 2 

jaar leiding. Ik heb weer heel veel zin in 

en hoop jullie ook! Je kan me altijd 

bereiken op 0474210223 

Taak: Zaal- en postverantwoordelijke 

 

Hey hey! 

Ik ben Marth Cuppens, 19 jaar en dit 

wordt al mijn tweede jaar als leiding. Ik 

heb weer super veel zin in om samen met 

jullie weer zot te doen, te lachen en te 

ravotten op zondag! 

Als ik niet op de Chiro ben, kan je me 

vaak terugvinden op de atletiekpiste. 

Je kan mij altijd bereiken op 0476379382 

Taak:  Kleding- en banier 

verantwoordelijke 

 

Hallo hallo! 

Ik ben Lina Schepers en ik ben 18 jaar. Ik 

start dit jaar aan de opleiding 

Rechtspraktijk in Diepenbeek. Dit wordt 

mijn 2e jaar als leiding en ik heb er al heel 

veel zin in! Je kan me altijd bereiken op 

het nummer 0468232720  

Taak: redactrice van de chirokrant 

 

 



 

Yooo 

Mijn naam is Rune Loos. Ik studeer 

werfleider. Ik voetbal ook bij RC peer en 

dit wordt mijn tweede jaar leiding. Ik heb 

er superveel zin in! 

Je kan mij bereiken op 04 93 34 31 12 

    Taak: Kleding/banier verantwoordelijke 

 

Hallo, mijn naam is Jarne! 

Ik ben 23 jaar en ga nu beginnen aan 

mijn 13de jaar Chiro en 6de jaar leiding. 

Ik ga nog naar school en begin dit jaar 

aan mijn tweede master biochemie en 

biotechnologie in Leuven. Ik kijk dit jaar 

natuurlijk weer uit naar de leuke Chiro 

zondagen en natuurlijk ook het Chiro 

kamp!! Mocht je me ooit nodig hebben 

kan je me bereiken op het nummer 0471 

52 79 06.  

Taak: Drankverantwoordelijke 

 

Hallohallo! Ik ben Winnie, ik ben 26 jaar 

en ga dit jaar aan mijn 10e jaar als leiding 

beginnen. Ik werk als pedagoog in het 

buitengewoon secundair onderwijs. Ik kijk 

alvast enorm uit naar het nieuwe 

Chirojaar, we gaan er samen weer iets 

onvergetelijk van maken!       

Taak: oud-leidings- en berichtjes 

verantwoordelijke 

 



Wij gaan ook op kamp! 

5 of 10 dagen 
Wanneer gaan we op kamp?  

Voor de Speelclubs en Rakwi’s gaat ons bivak door van 12 juli tot 21juli. De 

Tito’s, Keti’s en Aspi’s vertrekken samen met de leiding op 11 juli op bivak. 

Deze drie oudste groepen gaan altijd met de fiets. Als de kampplaats wat ver 

weg ligt, maken zij er een keitoffe tweedaagse van! 

Voor de kiekeboes gaat het kamp door van 16 juli tot 21 juli. 

Op 16 juli vindt de bezoekdag plaats. Alle ouders, oma’s, opa’s, tantes, 

nonkels, buren, peters, meters, … zijn welkom om ons te komen bezoeken.  

Deze dag begint in de namiddag. Het exacte uur delen we mee in het 

bivakkrantje dat je in juni krijgt.  

Hoe ziet een kampdag eruit?  

7u30: Opstaan leiding 

8u00: Opstaan leden 

8u30: Start van de dag  

   het openingslied + openingsspel 

 

8u45: Ontbijt en taken 

 

10u00: Begin voormiddagactiviteiten 

12u00: Middagmaal en taken 

13u15: Platte rust (half uur in stilte op bed liggen en half uur rustig bezig 

houden op bed door bijvoorbeeld te lezen). De leiding zet 

ondertussen het materiaal voor het namiddagspel  klaar. 

14u15: Einde platte rust 

 

14u30: Begin namiddagactiviteiten 

16u00: vieruurtje met een wafel of een stuk fruit en water 

16u20: Verderzetten van de activiteiten 

18u00: Avondmaal en taken 

 

19u00: Avondactiviteit 

21u00: Kiekeboes gaan slapen 

21u30: Speelclubs gaan slapen 

22u00: Rakwi’s gaan slapen 

 Einde activiteit van de oudere afdelingen 

23u00: Start leidingskring (vergadering voor de leiding) 

 



Nog meer Chiro Wauberg 
Volg je Chiro Wauberg al op social media? Je vindt ons niet alleen 

op het plein, maar ook op Instagram, Facebook en natuurlijk onze 

website! Blijf op de hoogte van de laatste avonturen, foto’s, 

nieuws en meer informatie. Dus, snel klikken, volgen en liken, en 

mis geen enkel Chiro-moment! 

 

www.chirowauberg.be 

 

 

chirowauberg 

 

 

Chiro Wauberg 

 

 

                             www.playday.be/registreer/c1961 

 

    

         

➔ kalender, algemene info, chirokrantjes en meer! 

 

➔ Foto’s en filmpjes! 

➔ Foto’s, updates, evenementen en meer! 

➔ Chirokalender en andere belangrijke data! 

chirowauberg 

➔ De leukste tiktoks 

http://www.playday.be/registreer/c1961


Trooper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Heb je de kans niet gehad om tijdens onze verkoopmomenten 

een coole outfit te kopen, niet getreurd. Je kan altijd in de 

Chirowinkel terecht voor een mooie Chiro-outfit. Verder vind je bij 

De Banier de leukste, gekste en handigste snufjes om je Chiro-

ervaring nog cooler te maken! Of je nu op zoek bent naar een 

originele drinkfles, of handige gadgets voor op kamp, De Banier 

heeft het allemaal! 

!!!! LET OP !!!!  

We maken onze t-shirts en truien zelf dus deze zijn enkel te 

verkrijgen bij ons.   

 

 

 



Chiroscoop 
Of je nu houdt van ravotten in de modder, knotsgekke spelletjes spelen of 

gewoon gezellig samen zijn met je vrienden: er staat jou dit jaar heel wat 

moois te wachten. Ontdek hier wat de sterren over jou en jouw Chiro-jaar 

voorspellen! 

Ram  

(21 maart – 20 april)   

 Je barst van de energie dit Chiro-

jaar! Ravotten en nieuwe spelletjes 

verzinnen gaan helemaal jouw ding 

zijn.  

Stier  

(21 april – 20 mei)   

 Je houdt van gezelligheid en samen 

zijn. Dit jaar ga je je vrienden in de 

Chiro nog beter leren kennen.  

 

Tweelingen  

(21 mei – 21 juni)   

 Jij bent de kletskous van de bende. 

Dit jaar ga je iedereen aan het 

lachen brengen met je verhalen.  

 

Kreeft 

(22 juni – 22 juli)   

 Je zorgt graag voor anderen en dat 

zullen je vrienden dit jaar echt 

waarderen.  

 

Leeuw  

(23 juli – 23 augustus)   

 Jij straalt als je in het middelpunt 

staat! Dit jaar krijg je misschien wel 

een hoofdrol in een spel. 

Maagd  

(24 augustus – 23 september)   

 Je hebt oog voor detail en dat 

maakt jou een topspeler bij 

opdrachten. 

 



 

Weegschaal  

(24 september – 23 oktober)   

 Jij houdt van eerlijkheid en 

vriendschap. Dit jaar word jij de 

beste scheidsrechter tijdens de 

spelletjes.  

 

 

Schorpioen  

(24 oktober – 22 november)   

 Je bent een beetje mysterieus en 

verrassend. Dit jaar ga je iedereen 

verbazen met je lef.  

 

Boogschutter  
(23 november – 21 december)   

 Jij bent altijd in voor avontuur! 

Geen spel is te wild of te zot voor 

jou.  

 

Steenbok  
(22 december – 20 januari)   

 Je bent een doorzetter. Dit jaar laat 

jij zien dat je niet zomaar opgeeft, 

zelfs niet bij modderige spelen.  

 

Waterman  

(21 januari – 19 februari)   

 Jij bent origineel en hebt altijd een 

gek idee. Dit jaar verras je je groep 

met jouw creativiteit.  

 

Vissen  

(20 februari – 20 maart)   

 Jij bent dromerig en lief, en iedereen 

voelt zich goed bij jou. Dit jaar word 

je de beste teamspeler.  

 

  

  

  

 



Kleurplaten en spelletjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moppen 
1. Ken je de mop van de blinde timmerman? Die slaat echt nergens op. 

2. Twee apen zitten in het bad. Zegt de ene aap “oe oe oe oe”. 

Antwoordt de andere: “doe er dan wat koud water bij!” 

3. Mama vraagt aan Jantje om roze nagellak te gaan kopen. Jantje gaat 

naar de winkel, koopt roze nagellak en loopt op weg naar huis langs 

het vijvertje in het park. Thuis vraagt zijn mama: “Jantje, waar is de roze 

nagellak?” Jantje begint te zingen “Alle eendjes hebben roze teentjes 

…” 

4. Jantje mag bij zijn oma en opa gaan slapen. Als hij naar bed gaat, 

vraagt hij aan opa: “Opa, ben jij van karton?” Opa antwoordt dat hij 

niet van karton is. “Oma, ben jij dan van karton?” “Nee Jantje, waarom 

vraag je dat?” “Mijn papa zei dat ik bij twee oude dozen ging slapen 

vanavond …” 

5. Waarom moeten kabouters lachen als ze voetballen? Omdat het gras 

onder hun oksels kietelt! 

6. Ken je de mop van de mummie? Ingewikkeld hé! 

7. Oma en Jantje zijn samen op stap. Jantje ziet op de grond een stuk van 

twee euro liggen en wil het oprapen. Oma houdt hem tegen en zegt 

“Jantje, alles wat op de grond ligt is vuil!” Wat verder ziet Jantje een 

briefje van vijf euro liggen, maar oma zegt opnieuw “Jantje, alles wat 

op de grond ligt is vuil!” Ze wandelen verder. Plots struikelt oma en ze 

valt op de grond. Ze vraagt “Jantje, wil jij mij recht helpen?” Jantje 

antwoordt: “Nee oma, alles wat op de grond ligt is vuil!” 

8. Er waren eens twee krieken. Zegt de ene: “Ik heb een scheetje 

gelaten!” Antwoordt de andere: “Kriekhet!” 

9. Er lopen twee aardappels over straat. De ene is aan het huilen, en de 

andere vraagt waarom hij weent. “Mijn papa zit in de puree!” 

10. Er zitten twee koeien samen in bad. Zegt de ene tegen de 

andere: het is toch niet gemakkelijk om die vlekken eraf te krijgen!” 

 

 

 

 



Raadsels 
1. Welke salade helpt het beste tegen jeuk?  

2. Wat is het meervoud van auto?  

3. Wat kan je horen, maar niet zien of aanraken, ook al is het onder jouw 

controle. 

4. Hoe heet een framboos die blij is?  

5. Waarom vliegen vogels in het najaar naar het zuiden?  

6. Wat was, voordat de Mount Everest werd ontdekt, de hoogste berg op 

aarde?  

7. Welk getal is ‘D’ in Romaanse cijfers?  

8. Wat is er altijd te laat en nooit aanwezig nu?  

9. Het is groen en skiet van een berg?  

10. Welke lade kun je opeten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Krabsalade, 2. File, 3. Je stem, 4. Een framblij, 5. omdat lopen te ver is, 6. Mount 

everest, 7. 500, 8. Later, 9. Een skiwi, 10. Chocolade  



Wist je datjes-  
 

Wist je dat… 

 

• verschillende leiding dit jaar zijn afgestudeerd. Proficiat Tom, 

Jarne, Wout en Jacob. 

• Giel binnenkort naar het verre Saudi Arabië gaat. 

• Franne, Rune en Lina pas zijn begonnen met verder studeren, 

veel succes! 

• er dit jaar geen enkele leiding gestopt is met de Chiro, een 

unicum. 

• we allemaal weer heel veel zin hebben in het nieuwe 

chirojaar, hopelijk jullie ook! 

• de tribune een make-over aan het krijgen is. 

• Wout en Winnie dit jaar aan hun 10e jaar leiding beginnen. 

Crazy! 

• Tom, Kato en Lina echte BW’s geworden zijn sinds ze 

verschenen zijn in De Poort. 

• we weer een super tof kamp hebben gehad! 

• dit het laatste wist je datje was. 

 

 

 

 

 



Kalender 
21/09 proefnamiddag 

28/09 startdag 

5/10 Chiro  

12/10 geen Chiro  

17/10 dag van de jeugdbeweging 

19/10 Chiro  

26/10 Chiro  

2/11 geen Chiro 

7-8-9/11 feestweekend Chiro  

16/11 geen Chiro  

23/11 Christus koning  

30/11 Sinterklaas  

7/12 geen Chiro  

14/12 Chiro  

20/12 kerstfeestje leden  


